Gods Woord

voor de volken van
Papoea-quW—Gumea

Beste familie, vrienden, gemeenteleden en overige betrokkenen,

Adventstijd. Een tijd van wachten en verwachten. We gedenken en vieren de komst
van het vleesgeworden Woord van God. Onze adventstijd begon heel
indrukwekkend met het vieren van de publicatie van alle Bijbels, Nieuwe
Testamenten en delen van de Bijbel die in het achterliggende jaar zijn gepubliceerd.

Gedenken van een mijlpaal
Temidden van een stampvolle
kerkzaal in Ukarumpa begint de
muziek te spelen. Vanuit achterin de
zaal komen er mensen naar voren
lopen die allemaal een Nieuwe
Testament, een Bijbelboek of een
Audio Bijbel hoog in de lucht hielden.
De publicaties worden voor in de
kerk netjes op een daarvoor
bestemde tafel gelegd en met elkaar
danken we de Heere voor de
Bijbelgedeelten die we in het achterliggende jaar als organisatie in Papoea-Nieuw-
Guinea hebben mogen publiceren. En we bidden dat al deze Schriftgedeelten, op papier
of in audio, daadwerkelijk een middel mogen zijn om vele mensen te brengen tot
aanbidding van Hem die in Bethlehem werd geboren en spoedig zal terugkomen!

Onderwijst al de volken
Onderwijs is een Bijbelse opdracht,
met name als het gaat om de
verbreiding van het Evangelie. In het
achterliggende jaar heeft Michel zich
vooral geconcentreerd op het
Opleidingscentrum in Ukarumpa. Het
hoofd van het Opleidingscentrum
was drie maanden weg, en Michel
heeft gedurende die tijd voor hem
waargenomen. Het was een drukke
tijd en een stijle leerweg, om voor
het eerst leiding te geven aan een heel departement van dertig man personeel met
zeven verschillende nationaliteiten.
Daarnaast zijn we dankbaar dat de
schrijfwerkzaamheden van Michel dit
jaar zijn eerste vruchten heeft
afgeworpen. Er zijn zes
cursusboeken gepubliceerd, die
onder zijn leiding tot stand zijn
gekomen of door hemzelf zijn
geschreven. Elk cursusboek komt met
bijbehorende lesplannen en powerpoints,
en zijn geschikt om op verschillende plekken
in het land gebruikt te worden voor de
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Want een Kind is ons geboren, een
Zoon is ons gegeven, en de
heerschappij rust op Zijn schouder.
En  men noemt Zijn Naam
Wonderlijk, Raadsman, Sterke God,
Eeuwige Vader, Vredevorst.

(Jes. 9:5)

Gebed

Wilt u met ons danken:

e dat het Bijbelvertaalwerk in
PNG gestaag doorgaat en voor
de Bijbelgedeelten die dit jaar
zijn gepubliceerd;

e voor het onderwijs dat mag
plaatsvinden en dat ondanks
fondsenmindering toch
uitgebouwd kan worden;

e voor de cursusboeken die zijn
afgerond en nu op
verschillende plekken in het
land gebruikt gaan worden.

Wilt u met ons bidden:

e dat de gepubliceerde
Bijbelvertalingen ook
daadwerkelijk gebruikt
worden en tot zegen mogen
zijn voor velen;

e om Gods zegen op het
onderwijs dat we mogen
geven;

e om een heilzame vakantie.
Het achterliggende jaar is voor
ons behoorlijk ingrijpend
geweest en we merken dat we
heel erg aan rust toe zijn.




Contactgegevens

Michel en Erna Pauw
Hannah, Ruth, Obadja, Josia en Lois

Adres:

SIL PO Box 1 (162)
EHP 444 Ukarumpa
Papua New Guinea
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tfcpauw@gmail.com
033-2866288

Penningmeester TFC
fin.tfcpauw@gmail.com

Bankrekening:
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t.n.v. Wycliffe Comité Pauw, o.v.v.
Michel en Erna Pauw

Wycliffe Bijbelvertalers

Website: www.wycliffe.nl
Email: info@wycliffe.nl
Telefoon: 0343-517444

Doet u wel eens online
aankopen bij
Bol.com, Coolblue.nl,
Drukwerkdeal.nl,
Vliegtickets.nl en an-
dere webshops?

Steun dan mét uw
aankoop
(zonder extra kosten!)
het Bijbelvertaalwerk
in Papoea-Nieuw-
Guinea
door deze webshops te
bezoeken via

www.michelenerna.nl/
kopen

Met deze actie is al
€ 1889 opgehaald!

www.michelenerna.nl/kopen

training van lokale

Aantal studenten en hun talen

Bijbelvertalers. [foto
cursusboeken]
Statistieken

Om een indruk te

geven van de omvang
van de training die we
aanbieden, geven we
dit keer eens een
overzicht van de

meest recente 2014 2015 2016
statistieken. En ook
hier mogen we ~ Talen ™ Studenten
dankbaar vermelden

dat we in een stijgende trend zitten, en een nieuwe mijlpaal hebben bereikt. Niet
eerder hebben we zoveel verschillende cursussen (27) kunnen aanbieden, en zoveel
studenten (514) mogen verwelkomen . Al deze studenten vertegenwoordigden dit jaar
samen 97 talen, ook een record.

In 2017 is een grote geldstroom uit de VS opgedroogd, hetgeen de dip verklaart in 2017.
Door de afgenomen fondsen efficiénter in te zetten, hebben we dit jaar echter toch de
stijgende lijn kunnen voortzetten en dat stemt tot grote dankbaarheid.

De laatste cursus van dit jaar die deze week afliep, was een 4-weken lange Introductie
in het Oude Testament. In deze cursus bestudeerden de studenten zowel de grote lijnen
van het Oude Testament alsook de belangrijkste inhoud van de afzonderlijke boeken.

Interview
We vervolgen ons interview van de vorige keer...

Eten jullie rond Kerst en Oud & Nieuw ook oliebollen?

Het is hier een Amerikaanse traditie om elk jaar een Christmas Sale te organiseren in de
winkel. Dat is een soort kerstmarkt, waarbij er ’s morgens vroeg een lange rij mensen
voor de winkel staat te wachten en een klein orkestje van tieners kerstliederen speelt.
Elk jaar is er ook een oproep om versnaperingen te verkopen, en dit jaar hebben we
daaraan gehoor gegeven door ... oliebollen te bakken. Deze Hollandse lekkernij viel
goed in de smaak, want we hebben er ruim 200 verkocht. De mensen keken wel raar op
bij het woord ‘oliebol’, want als je dat letterlijk vertaald in het Engels, denkt men dat
het om een ‘bal van olie’ gaat.

Krijgen jullie met Kerst een kerstpakket?

Officieel niet van onze baas, maar dit jaar kregen we er twee over de post, een vanuit
de gemeente en een van onze familie. Wat een verrassing om zoveel kaarten te krijgen
en lekkers en cadeautjes voor de kinderen. We hebben ervan genoten. Hartelijk dank
voor iedereen die bijgedragen heeft!

We wensen jullie allen een gezegende Kerst en ook alvast een voorspoedig 2019!

Hartelijke groet, Michel & Erna, Hannah, Ruth, Obadja, Josia en Lois.




